De Klepperskrant

Vijf jaar na de Klein Jowanneke-
cyclus stapt Johan Petit opnieuw
als zichzelf op het podium om
een verhaal te vertellen. Dit
keer pakt de geboren verteller,
één van de bezielers van het
Marthaltentatief, uitmet De snoek
van Sjestov. Met dit ontroerend
relaas brengt de grootse Petit in
zijn kenmerkende stijl een ode
aan de vriendschap en neemt
hij begrippen als toeval en
onzekerheid onder de loep. Door
Jens Craen

“Toeval en  waarschijnlijkheid
zijn volgens mij het begin en
het einde van alle leven. Dat is
bewezen in de chaostheorie,
kwantummechanica,...Dingen
ontstaan en verdwijnen zonder
reden. Ze hebben geen
voorspelbare uitkomst. De
uitkomst van iets is dus toevallig.
Ik geloof helemaal niet in de
voorbestemdheid van het leven.
Toeval heeft een vele grotere
impact in het leven dan wij denken
en weten.

Ik geloof wel dat
doorzettingsvermogen helpt om je
toekomst enigszins te bepalen. Wil
je doodgraag acteur worden, dan
is de kans veel groter dat je ooit
effectief op de planken belandt.
Maar ook dat is geen zekerheid
of garantie tot succes. Het hangt
allemaal van zoveel factoren af.
Je hebt er bijvoorbeeld talent maar
ook een flinke dosis toeval voor
nodig.”

De veranderlijkheid der dingen

“Ik ben de laatste zes jaar enorm
bezig geweest met het begrip
toeval. Het lezen van De Zwarte
Zwaan van Nassim Taleb heeft voor
mij een nieuwe wereld geopend.
De Libanese schrijver zegt dat
we ons te vaak vasthouden aan
dingen die we denken te weten,
ervaringen. Maar volgens hem
mag je daar niet te hard in geloven.
We hebben altijd gedacht dat
zwanen wit zijn. Plots belandt de
mens in Australi€ en merkt hij dat

er ook zwarte zwanen bestaan, wat
alles omverblaast. Dat zie je ook
gebeuren met natuurrampen. Je
kan je er zo goed mogelijk tegen
wapenen, maar ze kunnen altijd
toeslaan. De dingen kunnen ineens
veranderen. Een mens kan weinig
voorspellen.

Die schrijver heeft mij aangestoken
om een heleboel boeken te lezen.
De Rus Sjestov, spilfiguur in de
voorstelling, gelooft niet in de
causaliteit en de logica maar in
het toeval, het ontembare van het
leven. Volgens hem is de wereld
onzeker maar hoeft dat niet
verlammend te zijn. Als je jezelf
overgeeft aan die onzekerheden,
veranderen die in mogelijkheden.
Eigenlijk gaat het verhaal over
verandering en het feit dat je jezelf
constant moet aanpassen.

“Toeval heeft een veel
grotereimpactinhetleven
dan wij denken en weten.”

Het Kklinkt allemaal heel heftig
maar De snoek van Sjestov is 0ok
een erg toegankelijke, grappige
voorstelling. We brengen niet
enkel zware filosofie. Het is ook
een verhaal over de vriendschap.
Een wereld zonder vriendschap is
de hel, pure oorlog. Solidariteit en

Johan Petit heeft weer beet

vriendschap is de basis van een
samenleving.”

Aanstekelijke herkenbaarheid

“Als ik op een podium sta, probeer
ik me bewust te zijn van hoe mijn
woorden overkomen. |k probeer
niet alleen na te denken over wat
ik zeg maar ook hoe ik begrepen
word. De herkenbaarheid geldt
natuurlijk wel alleen voor mensen in
een gelijkaardig levenspatroon. lk
heb al eens voor een zaal 80-jarige
katholieke arbeiders opgetreden
en toen waren mijn shows plots
totaal onherkenbaar.

“Humor en serieuze

praat hoeven elkaar

niet in de weg te zitten,
integendeel.”

Door humor goed te gebruiken zijn
mensen betrokken bij wat je zegt.
Als het publiek moet lachen, krijg
je je boodschap gemakkelijker
verteld. Door serieuze dingen te
combineren met humor, creéer je
een enorme dynamiek. Ik hou ervan
om van het ene naar het andere
te springen en zo de mensen te
verrassen. Humor en serieuze
praat hoeven elkaar niet in de weg
te zitten, integendeel.”

Foto: Paulien Verlackt

Door studenten Journalistiek van de AP Hogeschool

3



